
                  Liturgie voor de dienst 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
op zondag 9 september 2018 in de Grote of Andreaskerk te Hattem 
om 10.00 uur 
 
In deze dienst worden gedoopt: 
 
Nova van Emst 
Vera Noordman 
 
Voorganger:  ds. B.J.D. van Vreeswijk 



 
Welkom en mededelingen 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Gezang 44: 1, 2, 3 (Liedboek voor de Kerken 1973) Dankt, dankt nu allen 
God 
 
Stilte voor gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Op Toonhoogte 178: 1, 2  
Weest stil voor het aangezicht van God 
 
1 
Wees stil voor het aangezicht van 
God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van 
God, 
want heilig is de Heer. 
 

2 
Wees stil, want de heerlijkheid van 
God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van 
God 
omgeeft ons in dit uur. 
 

 
3 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
 
Lezing van de geboden 
 
 
 
 



Zingen: Lied 885: 1, 2 (Liedboek 2013) Groot is uw trouw, o Heer 
 
1 
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gebed 
  
Lezing van het formulier 
 
Zingen: Psalm 105: 5 (Berijming 1773) God zal zijn waarheid nimmer krenken 
 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
(dopeling(en) wordt binnengebracht) 
 
Gebed 
 
Doopbeloften 
(kinderen komen daarna naar voren)  
 



Gesprek met de kinderen 
 
Zingen (kinderlied): Op Toonhoogte (2013) 541: 1, 2, 3  
Mijn God is zo groot 
 
Mijn God is zo groot,   )  
zo sterk en zo machtig.  ) 2x 
Er ’s niets wat God niet kan doen. ) 
 

1. De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook! 
(Refrein) 

 
2. Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
(Refrein) 
 

3. Heb jij soms verdriet? ’t Is God die je 
ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou. 
(Refrein) 
 

 
Bediening van de doop 
 
Zingen: Psalm 134: 3 (Berijming 1773) (staande) Dat ’s HEEREN zegen op u daal 
 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 
Doopbijbel 
(De kinderen kunnen naar de kindernevendienst) 
 
Zang: Gods zegen voor jou (Sela) 
 
Schriftlezing: Genesis 17: 1-8 (HSV) 
 
Zingen: Gezang 330 1, 2 (Liedboek voor de Kerken 1973):  
Heb dank, o God van alle leven. 
 
1 
Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de 
aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 

2 
En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht. 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 



Verkondiging: Genesis 17: 1: Ik ben God de Almachtige! Wandel voor mijn 
aangezicht en wees oprecht. 
 
Zingen: Psalm 86: 4 (Liedboek voor de Kerken 1973)  
Leer, mij naar Uw wil te hand’len 
 
4 
Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
(Na het zingen komen de kinderen terug uit de kindernevendienst) 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
Zingen: Op Toonhoogte (2015) 210:  
U bent de God die roept 
 
1. U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft.  
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer. 
 
Ik heb jou gekozen,  
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam.   
 
(Refrein) 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 

2. Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik Uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
 
Blijf in mijn liefde, alle dagen;  
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen,  
vraag het in mijn Naam. 
(Refrein 2x) 
 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer, 
Jezus, amen. 



 
Zegen 
 
Na dienst kunt u de ouders feliciteren en Gods zegen wensen 


